
De DTS is het hart van onze 
organisatie waar mensen 
leren hoe Jezus te volgen in 
de praktijk. 

Tegelijkertijd is het vruchtbare grond 

waar we nieuwe stafleden zien 

opkomen. De outreach­weken helpen 

om het evangelie te verspreiden, om 

mensen in hun karakter te trainen en 

om ons netwerk van christenen in de 

provincie te verstevigen. Het is vaak 

een grote bemoediging als een team 

een paar weken komt dienen op één 

van de vele afgelegen plekken.

Dit bouwen betekent vooral voor mij 

(Frank) drukke tijden want ik ben de 

inkoper, de logistiek manager, de 

aannemer, de planner en de klant 

tegelijk. Het is gelukkig ook erg leuk 

om een idee uit te werken en aan het 

einde een mooi nieuw gebouw te 

hebben staan! 

De Discipelschaps Training 
School heeft de lesfase 
afgesloten en is op 
outreach. Opgesplitst in 3 teams 

van 5­6 personen brengen zij het 

evangelie, bidden ze voor zieken en 

moedigen ze ieder die ze tegenkomen 

aan om ook Jezus te volgen.

 

Tijdens de lesfase trainde Sandra 

stafleden in het administreren van 

financiën, hielp met gezondheid en 

onderwees de memorisatie­verzen. Ik 

evalueerde elke vrijdag de afgelopen 

week met de leiders van de DTS en 

bemoedigde hen voor de komende 

week. Ook zorgde ik ervoor dat er 

genoeg brandhout in de keuken was 

om mee te koken en bracht ik de 

outreach teams weg. Natuurlijk heb ik 

een weekje lesgegeven over het 

Vaderhart van God.  

Klaar voor de start? 
Het bouwseizoen is 
geopend! Wij zijn begonnen met 

de bouw van een blok met twee  

appartementen voor studenten op ons 

trainingscentrum. Elk appartement 

heeft een kleine woonkamer, een 

slaapkamer en een badkamer. 

De bouwlicentie is rond, het bouw­

team heeft het fundament gelegd en 

is al bezig met de muren. 

De reden waarom we bouwen, is om 

meer lokale gezinnen te 
trainen en vervolgens uit te zenden 

naar de nog vele onbereikte dorpen in 

onze provincie, Niassa. Er zijn genoeg 

mensen die gertraind willen worden ­ 

dat is al bijzonder genoeg! Hoe mooi 

zou het zijn als er in elk van de 800 

dorpen in onze provincie in ieder geval 

1 of 2 christen­gezinnen wonen?!

Frank

Obdam
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Judah

oktober 2025:

MMoozzaammbbiiqquuee  MMaaiill
Over bouwen en trainen, Jezus volgen, een tussenstop 

met Judah in Kenia, 5 weken in NL en:
 'uit je dak voor Mozambique! 

wwwwww..ffrraannkkssaannddrraa..nnll

Agenda:
19 oktober: 

spreken Baptisten Enkhuizen

23 oktober: 

Mozambique avond Andijk

02 november: 

spreken Rafael Almere



Op dit moment loopt het project: 

uit je dak voor Mozambique 

waarmee we ouderen in Mitava en 

lokale collega's helpen aan een dak 

dat niet lekt plus een latrina 

(buitentoilet). Van de 10 daken en 7 

latrinas die nodig zijn, zijn al 7 daken 

en 4 latrinas gesponsord en onze 

collega's zijn al het dak op 

geklommen! De ouderen zien Gods 

liefde door onze handen heen en 

Mitava is enorm veranderd. Wij zijn 

dankbaar dat we hierin een klein 

onderdeel kunnen zijn.... al 17 jaar!! 

Met jullie als enorm trouwe en 

bemoedigende achterban.

    
Colofon
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Ook leiden zij het werk onder ouderen 

(sociaal contact, bijbelstudies, 

gezondheid, nieuw dak, voedsel 

ondersteuning). Verder is er in Mitava 

een voetbalteam met de grotere 

jongens en komt de lokale kerk hier 

samen.

Januário en Rozinha zijn een geweldig 

voorbeeld van hoe God lokale 
mensen roept om Hem te 
volgen. Hun gehoorzaamheid aan 

God heeft grote impact. Hun eenvoud 

en trouw gepaard met hun warme 

liefde voor Jezus maakt hen enorm 

stabiel en effectief in hun eigen dorp.

Dit is het huidige Mitava team: 
Ortência, Yasna, Nelito & Hawa met 

kinderen en Januário & Rozinha en 

kinderen.  Verder is er nog Graça: een 

vrijwilligster die meehelpt met het 

gezondheidswerk op zaterdag. 

Wij hebben onze tickets geboekt! 

Eerst vliegen wij naar Kenia waar we 

een lang weekend bij Judah 
in Kenia blijven en op 14 oktober 

vliegen we door naar Nederland voor 

mijn reguliere check­up in het Antoni 

van Leeuwenhoek ziekenhuis. Wij 

vinden het altijd fijn om weer met 

kerken, vrienden, familie en 

bestuursleden te connecten. We zullen 

5 weken in NL verblijven, 

voornamelijk in het vertrouwde 

Andijk; bij Sandra’s ouders. 

Graag de spotlight op onze 
lokale collega’s: 
Januário en Rozinha met hun 

drie kinderen Zarito, Zito en Ilda uit 

Mitava! Het is een eenvoudig echtpaar. 

Januário heeft zijn middelbare school 

nooit af kunnen maken (zoals zovelen 

in dit dorp) en Rozinha leert nu lezen 

en schrijven. Zij zijn in 2017 tot 

bekering gekomen en nu dienen hun 

eigen dorp Mitava,  vanuit de YWAM ­ 

Youth with a Mission basis met vele 

mooie activiteiten. Zij leiden een 

zelfstandig team van 10 leden (mix 

van YWAM stafleden en vrijwilligers). 

Daar sturen zij een kleuterschool aan 

met 20 kleuters, draaien elke zaterdag 

kliniek met focus op ondervoede 

kinderen.  

  

''   AAllss  jjee  jjee  eeiiggeenn  wwaatteerr  mmooeett  ddrraaggeenn,,  
zzuull  jjee  jjee  eellkkee  ddrruuppppeell  hheerriinnnneerreenn..''   --  AAffrriikkaaaannss  ggeezzeeggddee


