december 2023:

Alle plannen ooit gemaakt,
lijken in het jaar 2023 met

volle kracht werkelijkheid te

zijn geworden. Wij hebben nog
nooit zoveel teams, bezoek uit NL en
groei in staf en werk gezien als in het
afgelopen jaar! Voor drie maanden
hebben we 3 geweldige jongedames
bij ons in huis:

Marlice, Tessa en Naomi!

Ze komen uit Hoorn, Den Haag en
Bovenkarspel en kenden elkaar niet
voor hun grote reis naar Afrika, maar
zijn een geweldig team geworden en

het is dus erg gezellig in huize Obdam.

Ze posten af en toe op onze website:
www.franksandra.nl. Tessa kreeg als
bonus haar moeder en oma op bezoek
voor een week (toevallig ook mijn
vroegere buurmeisje en buurvrouw!).
De dames draaien mee met ons gezin

Over Hollandse meiden, groei, opening van de
trainingskliniek en een voetbalkamp!

en gaan er ook vaak zelf op uit. Ze
geven Engelse les op het centrum,
helpen in de kliniek, doen outreach in
het ziekenhuis, gaan op bezoek bij de
oma'’s en helpen links en rechts met
!(inderwerk.

Met Daniel en Leoni, Rens en
Seth Wierstra hebben we nog
samen Sinterklaas gevierd en op
verschillende manieren afscheid
genomen. Ondertussen zijn zij weer in
NL geland en hebben we een prachtige
periode van 5 jaar samen-
werken en buren zijn,
afgesloten. Zowel persoonlijk als op
het zendingsvlak gaan we ze enorm
missen!

Als eindsalvo voor dit jaar hebben we
2 conferenties georganiseerd. Eerst
een DNA-conferentie met als thema:
'je tentpinnen wijder zetten'’

waarin we onze waarden, wie we zijn
en hoe we werken lieten zien aan een
nieuwe groep stafleden die staan te
popelen om zich bij ons te voegen. Zie
foto onderaan met onze stafleden plus
26 nieuwe geinteresserden
inclusief kids ruim 125 mensen! We
verwachten dat velen van hen ons
team gaan instromen in de loop van
volgend jaar. Nu moeten we ze
uiteraard nog allemaal succesvol
integreren, opleiden en begeleiden,
dus nog een flinke klus voor de boeg.
Na de DNA hadden we één dag van
‘rust’ en direct daarop begon ons
eindejaarskamp met alle YWAM
stafleden uit onze provincie:
Niassa. We zouden de bush in met
onze tenten, maar er kwam zoveel
water en hagel naar beneden, dat we
vrolijk in onze huisjes op het centrum
zijn gebleven. Een prachtige tijd met
vol programma, maar ook ontspanning
en ontmoeting om God te danken voor
alles wat er in het afgelopen jaar
gebeurd is. Heerlijk om visie in
actie te zien!




Op 22 november was dan eindelijk het
grote officiéle moment daar: na jaren
van dromen, trainen, organiseren en
bouwen is 'Clinica Rafael’
geopend!!! wij hebben een
prachtig feest georganiseerd met
vertegenwoordiging van de lokale
overheid, een paar mensen van
Afdeling Gezondheidszorg, een aantal
voorgangers, het YWAM-team en een
hoop mensen uit de wijk. Er werd
gedanst, gezongen, gegeten en
gedronken en uiteraard hebben we
God gedankt voor dit prachtige werk.
Twee oma's uit de wijk getuigden hoe
de kliniek geholpen heeft hun

kleinkinderen gezond te krijgen.

De week daarvéor hadden we als team
zelf al het gebouw ingehuldigd door er
met alle meiden een feestje te houden
en in de kliniek te slapen! En zo is de
droom die Sandra 15 jaar geleden
kreeg, realiteit geworden in Lichinga.
Wat zijn we dankbaar voor alle gevers
en mensen die hebben geholpen met
containers, spullen, gebed en
bemoediging.

Als je als ouders steeds scholen,
trainingen en kampementen
organiseert, dan heb je kans dat je
dat soort dingen ook overdraagt aan
je kind. Oftewel: Judah bedacht

Rafael

Gemeenschap Almere
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"Wijsheid is als een baobab boom);
niemand kan hem alleen omvatten.”

samen met zijn vriend Benildo dat het
heel gaaf zou zijn om nog dit jaar
een voetbalkamp

te organiseren.
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jaar maar ja... je zegt natuurlijk: "Wat
geweldig!" en voordat we het wisten
was het kamp al begonnen. Judah is
op dit moment in Mitava met 5
voetbalteams (al met al zo’'n 75
jongeren) op het Mitava terrein en
vanochtend hebben ze én gevoetbald
maar hebben ook 11 moslim jongeren
hun leven aan de Heer gegeven!

Wij zijn nu bezig om de LDC -
Leadership Development Course voor
te bereiden die wij op 1 januari gaan
leiden op de Nampula basis voor 6
weken. Een hoop communicatie,
planning en vertaalwerk. We hebben al
ruim 30 aanmeldingen en 10 stafleden
die hebben toegezegd om te komen.

www.franksandra.nl

Wij waren bekaf aa.n het einde van hét

En daarna... komt er een team van 18
Hollanders deze kant op! De Baptisten
uit Enkhuizen (inclusief de broer en
het zusje van Sandra!) gaan de
uitdaging aan om ons te komen
bezoeken.

Wij willen jullie bedanken voor de

liefde en ondersteuning die we
ontvangen hebben in 2023 en wensen
jullie een geweldig uiteinde van het
jaar en een gezegend begin van het
nieuwe jaar toe!

Liefs: Frank, Sandra en
Judah Obdam!
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Frank: 00258-865232532
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