juni 2023:

Over Frank zijn moeder, de langverwachte container,
bouwen van trainingskliniek, discipelschap en voetbal!

Hoe begin je een
nieuwsbrief na 9 maanden
van reizen en werken
waarin zo veel is gebeurd?
Nou zo dus. Onze website laat wel
updates zien, maar het is absoluut tijd
om te zitten met een kop koffie of
thee om te lezen hoe het gaat bij ons
in Mozambique.

Het laatste half jaar heeft

vooral in het teken gestaan
van mijn (Franks) moeder.
Wij kwamen oktober 2022 terug van

ons verlof en hadden één dag om de
koffers uit te pakken. Meteen daarna
begonnen de vergaderingen, kwamen
er mensen aan de deur en gingen we
alle projecten langs om achterstallig
onderhoud weg te werken. Echter na 3
weken kregen we een moeilijk
telefoontje uit Nederland. Mijn moeder
had een hersenbloeding gehad. Dat is
enorm schrikken, helemaal als je zo
ver weg woont. Zij kwam op een
geweldige revalidatieplek terecht in
Heliomare en met veel ondersteuning
van de familie begon ze heel
optimistisch aan de weg naar herstel.
Maar een maand later ging het
opnieuw mis: een tweede

hersenbloeding. Nu was de schade
veel zwaarder en bleek de halfzijdige
verlamming permanent. Toen wij
halsoverkop uit Afrika kwamen
vliegen, troffen we een hele zwakke
mama met longontsteking aan,
balancerend op de rand van leven en
dood. Maar ze haalde het!

Een plekje werd gevonden in het St.
Niek in Lutjebroek (loop afstand van
haar eigen huis) en deze keer was het
een enorme strijd om weer functie
terug te krijgen in haar lichaam en
helderheid in haar hoofd. Wij konden
ruim 2 maanden bij haar zijn en het
was duidelijk dat ze niet meer
zelfstandig kon wonen. Dus haar huis
moest worden opgeruimd. Het
vooruitzicht was dat ze zou verhuizen
naar de permanente zorg afdeling. Op

al die plekken bleef mama onze PR-
machine! Ondanks haar
beperkingen kwam geen
verpleegkundige weg
zonder een verhaal of folder
over Mozambique.

Het was een beladen afscheid toen we
mid februari weer terug gingen naar
Mozambique.

Nog geen 3 weken na aankomst kreeg
mama een 3e hersenbloeding. De
artsen konden niks meer voor haar
doen. Opnieuw halsoverkop naar
Nederland, hopend nog afscheid te
kunnen nemen. Vanaf Schiphol reden
wij direct naar haar toe en waren we
op tijd om haar te zien, tegen haar te
praten (ze kon zelf niet meer praten
en was volledig verlamd) en met haar
te bidden. Vervolgens ging ze elk uur
achteruit en diezelfde nacht werden
we gebeld om bij haar laatste
momenten te zijn. Bijzonder om
haar vredig en zonder pijn
of angst zo de hemel in te
zien glijden. Dag lieve
mama.

Een bijzonder mooie tijd met alle
familie volgde. Veel vrienden en buren
kwamen naar de condoleance en
uitvaartdienst; zéveel meeleven en
positieve reacties! Wij zijn het
gebeuren nog steeds aan het
verwerken terwijl we alweer 2
maanden in Mozambique zijn. Wij

missen haar en denken veel aan haar.




Ondertussen, in Lichinga,
ontving collega Daniel de
langverwachte container!
Daarin zat bouwmateriaal voor twee
klinieken en nog een heleboel andere
gave dingen. Een mountainbike voor
Judah en een wasmachine voor ons
om maar wat te noemen. Daniel is
meteen met een team gestart aan de
bouw van de trainingskliniek. Een
droom die Sandra in 2008 op outreach
in Brazilié al had gekregen wordt nu
waarheid. De muren gingen
razendsnel omhoog. Toen wij terug
kwamen kon ik het stokje overnemen
en nu zit het dak er op en de vloer er
in. Het wordt GEWELDIG mooi!
Volgende week gaan we starten met
schilderen. Met de dames van de
kliniek heeft Sandra al flink schoon
lopen maken.

Sinds Judah en Benny hun
clubje zijn gestart, is het
voetbal een vast onderdeel
op het centrum. Bijna elke
middag zien we clubjes trainen en op
zondagmiddag worden er vaak
wedstrijden gespeeld. Wij hebben
shirtjes, broekjes en een paar ballen
mee kunnen nemen uit Andijk. Het
wordt duidelijk welke ballen het langer
dan een paar dagen volhouden op ons
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ruige terrein. De jongens vinden het
geweldig stoer om in echte tenues en
met echt materiaal te trainen en er is
belangstelling van de jeugd uit de hele
buurt. Het blijft spannend omdat
sommige jongens van hun moslim
ouders niet mogen voetballen ‘bij die
christenen’. Maar vriendschappen
groeien en het evangelie wordt
gedeeld.

Als klap op de vuurpijl hebben we van

half april tot half mei, onder leiding
van Arcanjo, een discipelschapscursus
gedraaid. 19 leerlingen
kwamen met hun hele gezin
bij ons op het centrum
wonen om meer te leren
over de basis van het
geloof. Ik heb drie dagen les
gegeven en ook hielp ik mee als staf-
ondersteuning en chauffeur voor dit
jonge team van Mozambikanen die zo
graag wil doorgeven wat zij zelf
ontvangen hebben.
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www.franksandra.nl

Wist u dat:

- Sandra een bevalling heeft gedaan
in de nacht van aankomst hier in
Mozambique?

- de orkaan ‘Freddy’ ons land jaren
achteruit heeft gezet in de strijd tegen
honger en armoede? 63% leeft van
minder dan € 0.75 per dag!

- we afscheid hebben genomen van de
Smiths waarmee we 15 jaar lang het
zendingsveld hebben gedeeld?

- we volgend jaar afscheid gaan
nemen van de familie Wierstra die
teruggaat naar NL?

- Judah een uitdaging doet om een
maand lang 100 push-ups per dag te
doen?

- Hij ook al goed wordt in penalty's
nemen bij voetbal?

Liefs: Frank, Sandra and
Judah Obdam!






