januari 2022:

De eerste 10 jaar van ons
leven hier, was de
dichtstbijzijnde supermarkt
400 km verderop in het
buurland, Malawi! Ook is daar de
dichtstbijzijnde YWAM-basis (Youth
with a Mission, onze zendings-
organisatie), in Blantyre. Over de
jaren heen is de vriendschap en
samenwerking met deze club mensen
gegroeid en het is heerlijk om even bij
ze te 'buurten'. Elke keer dat we daar
naartoe willen moeten we natuurlijk
wel een 'lekkere' PCR-test doen en

dan op naar de grens!

Nog iets wat we in Blantyre doen,
verschillende apothekers langs om zo
voordelig mogelijk medicijnen in te
kopen voor de kliniek. We kregen een
goede tip en vonden een groothandel
waar we nég goedkoper het grootste
deel konden inslaan.

Ook is het eindelijk gelukt om een
knappe stereo in de auto te krijgen;
die hadden we al veel eerder voor een
paar tientjes in Zuid Afrika gekocht,
maar in Lichinga kon niemand hem
inbouwen. Omdat onze reizen vaak 8
tot 10 uur duren is het geweldig dat
we nu onderweg naar muziek en
audioboeken kunnen luisteren.

met: auto-avonturen, lesgeven in een vissersdorp en
waterskién als nieuwe hobby van Judah!
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Korte tijd later opnieuw een vraag uit

Malawi: of ik (Frank) kan komen
lesgeven op de DTS want de
leraar die bijbels wereldbeeld
zou doen, valt uit. En nog een maand
later de vraag of ik kan lesgeven op
de 'Missionary Care Course'. Dus weer
twee 'lekkere' PCR-testen en op naar
de grens! Een paar heerlijke en inten-
sieve dagen in het klaslokaal en met
het gezin op het YWAM centrum.

Hét evenement waar veel zendingskids
naar uitkijken is het befaamde
waterski-kamp aan het
meer van Malawi. Als je 10 jaar
bent dan mag je mee. Kun je Judah's
frustratie voorstellen dat toen hij 10
werd er overal corona was en het
evenement niet doorging! In
november waren er in het hele land
maar 15 nieuwe cases per dag, dus
onverwacht ging het door en kon
Judah met al zijn vriendjes naar
Meponda om te waterskién, te
kamperen en enorm veel plezier te
hebben. Hij kwam helemaal uitgeleefd
terug, maar heeft de tijd van zijn
leven gehad!

Er is een vissersdorpje met
de naam Tapata aan de kust
van Mozambique, waar een
Mozambikaans team een YWAM werk
gestart is. Zij hebben een kerk
opgezet, discipelen nieuwe gelovigen,
geven hongerigen te eten en zijn een
licht in een moslim-omgeving. Samen
met onze nationale leider Dinis, was ik
gevraagd om langs te komen op
werkbezoek. Net terug uit Blantyre en
Judah naar ski-kamp ging ik, per
uitzondering, alleen. Dinis en zijn
gezin startte zijn reis een dag eerder
uit Pemba, maar kreeg panne met de
auto en toen hij werd weg-gesleept,
kreeg hij ook nog eens een ongeluk.
Niemand bezeerd, maar wel
geschrokken én dus gestrand met een
kapotte auto. Ik kwam ze tegen
onderweg en kon ze meenemen naar
de eindbestemming. Het waren twee
dagen van intensieve gesprekken,
maar ook van het prachtige werk
bewonderen. Dit alles hebben we
afgerond met een doopdienst in de
Indische Oceaan. De kinderen van
Dinis moesten op tijd naar Pemba
terug vanwege examens, dus heb ik
zijn gezin thuis afgeleverd en kon
Dinis zijn auto organiseren. Een goede
rit van 11 uur later...




Y

...draai ik het zandpad op waaraan zij
wonen. Nog 50 meter te gaan en we
horen een grote KRAK. Zachtjesaan de
laatste meters, maar helaas: gebroken
schokdemper. Dus de volgende dag op
jacht naar juiste en originele
onderdelen. Een dag later rijd ik nog
eens 729 km en ben ik eindelijk thuis.
Het blijkt maar weer dat reizen, auto's
en papierwerk zaken zijn die veel tijd

en aandacht vragen als zendeling. Ik
wacht nog op een lokale ANWB
maar daar waagt niemand
zich nog aan...

Marlice, een jonge Afrikaanse dame
met Nederlands paspoort en net
afgestudeerd als verpleegkundige
kwam ons team 3 maand versterken.
Zij kon meteen aan de slag als hulp in
de kliniek, terwijl ze bij collega
Eugénia op het centrum woonde.
Bezoek uit NL brengt altijd een vrolijke
dynamiek met zich mee. Marlice
heeft grote indruk en veel
zegen achtergelaten.
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Wij eindigen deze nieuwsbrief met wat
project- nieuwtjes; er gebeurt z6 veel!
— 'clinica Rafael’ gaat na een
zomerstop weer open in februari. Ook
gaan we door in Mitava, hebben we
pauze in Mecula (want daar zijn de
terroristen gekomen en we hebben
een hele ploeg geévacueerd - zie onze
website), helpen we het pap-project
bij de vluchtelingen in Pemba en gaan
we starten met een nieuw werk in het
district Sanga.

- Het project 'scholing
kinderen' is gegroeid naar 69
kinderen die we helpen met uniform,
boeken en voor degenen die naar een
(veel betere!) privé school gaan

| helpen we ook met een deel van het

maandbedrag. De scholen starten in
februari en voor dit project kunnen we
nog heel goed uw hulp gebruiken.
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- Er zijn 5 ouderen in
Mitava die de dappere keus
hebben gemaakt zich te
laten dopen. Als afsluiting van het
jaar was er een kerstfeest

YWAM team
provincie Niassa -

www.franksandra.nl

Before | spoke a word, You were singing over me.”
- Reckless love of God -

- De container met
bouwmaterialen voor twee klinieken is
in Mozambique aangekomen. We
wachten op vrijstelling van de
overheid, om hem zonder kosten in te
mogen voeren. Als dat lukt (zijn we al
een jaar mee bezig; over bureaucratie
gesproken...) dan hebben we
voldoende fondsen om de rest van het
transport te betalen en ook hebben we

al een goede start in financién om met
de bouw verder te gaan. DANK!
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