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Terwijl wij in Zuid—Afriké waren, zagen
we onze vrienden de Dugmores
(Daniel, Suzy, Ben-11 en Beth-9). Zij
hebben een rol van rondreizend
oudste en zijn een geweldige
bemoediging voor onze zendings-
organisatie Jeugd met een Opdracht
(JmeO). De spontane vraag kwam op:
waarom gaan we niet samen de
JmeO basissen van Zuid-
Afrika en Mozambique
bezoeken? zij hebben veel
connecties in ZA en wij kunnen juist
helpen in Mozambique! Na bidden,
plannen en overleggen waren we er
uit: road-trip!

Wij planden de volgende route:

Muizenberg, Jeffreys Bay, Port
Elisabeth, East London, Durban,
Pretoria, Middelburg, White River,
Maputo, Chimoio, Dondo, Beira,
Marromeu, Quelimane en dan naar
huis in Lichinga (zie kaart). Een goede

met: een avontuurlijke roadtrip, een trainingsweek,
groei in het team en in gezondheidswerk plus een baby!

6.000 km in bijna vier weken tijd, een
geweldig avontuur en tegelijkertijd
ook serieus werk. Veel teams zijn ver
verwijderd van andere teams en
voelen zich geisoleerd terwijl ze in
zeer uitdagende omstandigheden
werken. Corona maakt alles natuurlijk
noég moeilijker. Naast vele praktische
uitdagingen is er ook behoefte aan
een goed gesprek, een bemoediging

en een tijd van gebed en lofprijs.
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Dus daar gingen we: wij in de oude

auto van de Dugmores en de
Dugmores in hun nieuwe auto met
prachtige uitklapbare trailer op de
trekhaak. De trailer heeft een
keukentje plus koelkastje, dus we
konden midden in de rimboe
stoppen voor een lunch
en/of een kop koffie. In zA
kenden wij nog geen JmeO-ers dus
elke basis en iedereen was nieuw voor
ons. Lange uren in de auto met
leesboeken en spelletjes voor de kids,
afgewisseld met intensieve tijden van
kennismaken en bidden voor teams,
lesgeven op een DTS, bezoeken van
nieuwe terreinen en allerlei soorten
bedieningen in evenzovele steden. Af
en toe een dag rust om te zwemmen
in de oceaan en dan weer door. Zoveel
gave indrukken!

Wat hebben we geleerd in deze tijd?
Dat Jeugd met een Opdracht
geweldige teams heeft die
echt verschil uitmaken op
plekken waar het het meeste
nodig is: wat een groep moedige
mensen! We hebben gezien dat we erg
goed kunnen samenwerken met de
Dugmore familie en dat dit wat ons
betreft niet de laatste trip is die we
samen gaan doen. Daarnaast was het
geheel een bevestiging van een nieuwe
fase van oudste-schap waarin we in
JmeO Mozambique mogen
functioneren: meer uitreiken en
uitdelen naar andere basissen, vaker
op bezoek en meer lesgeven, ook

buiten onze provincie.

Bij thuiskomst was het meteen
doorpakken want we hadden een
trainingsweek voor nieuwe staf op de
agenda gezet. Dingen kwamen prachtig
bij elkaar: stafleden die al een tijdje 'in
de pijplijn' zaten kwamen aan en
tegelijkertijd nodigden we een groep
aspiranten uit. We hadden een
geweldige DNA-week waarin
we met z'n hele-boelen op het centrum
waren om te ontdekken hoe we als
team konden groeien in aantal en in
expertise.



”’Worlifor the cause,
the applause.”

Een aantal van deze nieuwelingen
hebben we gevraagd om te blijven als
staf voor de Discipelschaps Cursus die

er direct achter aan kwam.

En zo is ons team gegroeld met
een nieuw gezin uit Brazilié en een
jong Mozambikaans echtpaar uit
Nampula. Ook een Yao-gezin met 6
kinderen zijn voor een paar maanden
bij ons met als doel hen uit te zenden
naar het district Sanga samen met
nog één van onze echtparen, voor het

starten van een nieuw werk in de bush

van Niassa. Al met al een prettige
sfeer en een goede
dynamiek. Nu aan het hele team
de taak om al deze mensen goed te
laten integreren en‘Ee helpen groeien.

De eerste 3 dagen van de Discipel-

schaps Cursus gaf ik (Frank) les over
'bijbels wereldbeeld' - één van mijn
favoriete onderwerpen. Daarna
maakte ik mij klaar voor een reis naar
Quelimane om daar hetzelfde
onderwerp, maar dan uitgebreider te
brengen op de 'School of Frontier
Missions'. Het was inspirerend om met
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een kleine club studenten na te
denken over hoe onbereikte
bevolkingsgroepen te
bereiken met Gods Woord. Sandra
en Judah bleven thuis homeschoolen
en zorgen voor de mensen op het
centrum die ineens in groten getale
corona kregen.... Op mijn weg terug
had ik weer eens 'ouderwets' autopech
en stond ik in-the-middle-of-nowhere
aan de kant van de weg. Het is altijd
een heel gedoe om nieuwe onderdelen
en een monteur te vinden zo ver van
de bewoonde wereld verwijderd. Maar
afijn, 5 uur later deed alles het weer
en kwam ik mooi véér de avondklok
veilig thuis bij Sandra en Judah met...
homemade pizza!

Als 'toetje' hebben we wat nieuwtjes

waar we nog wel een hele nieuwsbrief
over kunnen schrijven:

£1 - Er is weer een baby in ons huis
| geboren: Joel Silva, zoon van Silva

en Ancha (onze collega in de kliniek).
Ik heb de (spannende! - God doet nog
steeds wonderen!) bevalling samen
met Eugénia begeleid!

= We zijn gestart met een training in
gezondheidszorg; elke donderdag
komen we met een clubje van 13
dames en 1 heer bij elkaar om
samen te leren over ziekte,
gezondheid en een God die
wil genezen!

www.franksandra.nl

= De container vol met bouw-
materialen voor de trainingskliniek
staat helaas nog in NL. We hebben
financién nodig voor transportkosten
die tegen vallen en daarna ook voor
de verdere bouw.

- Ons 'pap-project’ is groeiende:
steeds meer ondervoede kinderen
krijgen de zorg die ze nodig hebben en
groeien op tot gezonde peutertjes!
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