februari 2021:

met: quarantaine in huize Obdam, dynamiek in het team
en bezoeken in onze provincie Niassa!
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Wat zal 2021 ons brengen?
Nog niet de verwachte verlichting van
Covid helaas... Maar gelukkig genoeg
mooie dingen om een nieuwsbrief mee
vol te schrijven. Dus daar gaat 'ie
weer: een nieuwe update vanuit
Mozambique.

Toen wij begin december terug
kwamen uit Nederland, pakten we
onze koffers uit en begonnen weer te
settelen. Tegelijkertijd hadden we ook
al veel 'odi odi's' aan de
deur: mensen kloppen meestal niet
aan de deur (en een deurbel bestaat
hier niet), maar roepen 'odi odi' als ze
voor je huis staan. Omdat we
natuurlijk super onverwacht waren
weggegaan, was er een kleine optocht
van mensen die ons met grote en
kleine dingen alvast even snel wilden
spreken. Vervolgens nog nét op tijd de
dozen met kerstversiering van zolder
gehaald en we waren klaar voor de
kerstdagen. Genieten van gezellig
samenzijn met vrienden op
verschillende plaatsen. Maar wat een
kater: één van onze vrienden, met wie
we 2e kerstdag doorbrachten, zou
gaan reizen, moest zich laten testen
en bleek Corona te hebben.

Dus... quarantaine in huize
Obdam. Dag 1 en 2 gaan nog wel,
maar daarna word je toch een beetje
lamlendig. Netflix uitgekeken en

internet uitgelezen en toen mochten

we na een tiental dagen voor een test.

Drie dagen later uitslag — geen

Corona. Dat was op een donderdag en

we mochten eindelijk weer 'in het

wild'. De dag erop wordt Judah ziek en

de dag daarna word ik (Frank) ziek...

Hmmm... Zou het malaria zijn?

Nee, daar zijn de koortsaanvallen niet
erg genoeg voor. Een gewoon griepje
dan waarschijnlijk. Totdat ik (Frank)
op dag 4 mijn geur en smaak volledig
verlies. Stiekem toch corona?! Nou;
uitzieken maar en opnieuw in
quarantaine. Bijna een maand in
huis, ach ja, je maakt er maar wat
van. De corona valt gelukkig mee en
na een dag of 10 ben ik er weer
bovenop. Kunnen we dan nu eindelijk
wat gaan DOEN????

Wij zijn het jaar officieel gestart met
de eerste leiderschaps- en team-
meetings en we zijn leuk aan het
plannen voor de komende tijd. Als
eerste iets over ons Lichinga team.
Door verschillende goede maar ook

minder leuke redenen zijn er maar
liefst 4 gezinnen naar andere plekken
gegaan. Dat is wel even een aderlating.
Tegelijkertijd krijgen we van
verschillende kanten belletjes van
bekenden die zich aan willen sluiten
aan ons team; een nieuwe groep
potentiéle stafleden! Zo hebben
we maar liefst 13 aspiranten
in de wachtrij: voornamelijk
lokalen die we kennen van de
verschillende scholen - WOW! Lucas
10:1-2 zegt dat we Heer van de oogst
mogen bidden om meer arbeiders. En
dat hebben we gedaan. God verhoort
en stuurt mensen. Nu is het aan ons
om deze groep mensen te leren
kennen, welkom te heten en te
integreren in Jeugd met een Opdracht
Niassa. Waarschijnlijk zal niet iedereen
staf worden maar we hopen op een
mooie groep mensen waar we mee

kunnen samenwerken en waar we
in mogen investeren.
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Als het

nog niet go

"Aan het einde gaat het goed komen.
23 g, is E»e’c%ogdnie’c et einde.”

Als allereerste gasten dit
jaar hadden we twee
outreach teams van de DTS
(Discipelschap Training School) van de
Nampula provincie bij ons op bezoek
voor een aantal weken. Goede
dynamiek en zij hebben het evangelie
verder gebracht in een aantal dorpjes
zonder getuigenis. Zij worden
binnenkort opgevolgd door een DTS
team uit Brazilié (ook lekker makkelijk
want die spreken natuurlijk ook
allemaal al Portugees). Eén leiders-
echtpaar van dit team blijft vervolgens
op ons centrum wonen om staf te
worden. We moeten ze alleen nog
even langs alle bureaucratie lozen,
maar dan hebben we onze eerste
toevoeging aan ons team!

Op en rond ons huis is alles
heerlijk groen want we zitten
middenin het regenseizoen. Direct bij
terugkeer hebben we een 'gras-team’
bij elkaar geharkt waarmee we de hele
achtertuin omgespit hebben.
Vervolgens gras zoeken bij mensen

waar we tegen vergoeding gras uit de
tuin mogen trekken. En dan alles met
de hand één voor één inplanten. De
Intratuin met mooie rollen graszoden
is hier nog niet geopend. Enorm
intensief werk dus, maar het zit er
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allemaal in en begint nu prachtig dicht
te groeien (is een proces van 2 jaar in
totaal). Alle fruitbomen beginnen heel
goed vrucht te dragen: we eten ons
lens aan bananen en papaja en onze
avocado bomen hangen ook vol.

Het Holland- niveau neemt wel af hier

want Daniel en Leoni Wierstra zijn in
Nederland voor een welverdiend
verlof. Wij zullen het huis voor ze

. beheren terwijl zij weg zijn.

Als laatste proberen we, tussen alle
Covid- protocollen door, iedereen
van ons Niassa team te
bezoeken voor een tijd van
bemoediging. Goed om bij
iedereen even persoonlijk thuis te
zitten en te horen hoe het met ze
gaat. Verder mogen wij vaak ook de

brenger van zegen zijn in de vorm van
voedsel en/of financiéle ondersteuning
en dat komt doordat er in NL met gul
hart wordt gegeven - DANK!

www.franksandra.nl

Door de bank genomen gaat het erg
goed met het werk van Jeugd met een
Opdracht in Niassa. Eén van de
positieve uitschieters is
Pedro, met zijn pionierswerk in het
stichten van huisgemeentes en
bijbeltraining in de Yao-dorpen. Hij
begon het jaar met onbekende
mensen die uit het niets bij hem
aanklopten omdat ze God gehoord
hadden en hun hart aan Jezus wilden
geven. Geweldig mooie en bijzondere
verhalen. Op 31 januari was er een
doopdienst omdat mensen publiekelijk
van hun geloof wilden getuigen en
Jezus willen volgen met heel hun hart.
Wij gaan vrolijk verder met onze
werkzaamheden: de meetings zijn
gestart, de kliniek is weer open en
hopelijk gaan onze basisscholen per
19 maart ook weer aan de slag. Wij
bidden ook voor Nederland in deze
roerige tijden: voor rust en
gezondheid. Li@FS van Frank,
Sandra en Judah Obdam!
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Frank, Sandra en Judah Obdam
Jovens com uma Missdo

CP 114 Lichinga 90100

Niassa, Mozambique
info@franksandra.nl

Frank: 00258-865232532
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