oktober 2020:

waarin wij onverwacht naar Nederland komen
en er in Mozambique handeltjes opgezet worden

Het is 17 augustus; Judah
zijn tiende verjaardag en hij
wordt ziek. In de loop van de
week wordt hij zieker en gaat hij ook

nog geel zien... Bloed wordt geprikt en
een echo van zijn buik wordt gemaakt.
Er zit een gezwel bij zijn galwegen en
er moet geopereerd worden. 'Dit is
een tumor en zeer waarschijnlijk een
kwaadaardige', is de voorlopige
conclusie van de artsen. Judah moet
zo snel mogelijk naar NL...

Wow, dan staat alles wel even stil. Van
een gewone bezorgdheid over je kind,
in één keer door naar 'je bent in
levensgevaar en moet NU hier weg'.
Wij regelen al wat mogelijk is, maar
we komen aan bij een groot probleem:
hoe komen we hier weg? Het is
corona-tijd en er vliegt bijna niets.
Contacten met de Nederlandse
ambassade, informeren voor
chartervluchten, online alles afzoeken
maar we vinden niets. 'Toevallig'
wonen collega's verderop in het land
naast één van de MAF (Mission
Aviation Fellowship) piloten.
Zij maken onmiddellijk tijd vrij om ons
te helpen, maar om naar een ander
land te vliegen heb je speciale
toestemming nodig en een antwoord

duurt vaak een maand. Wij (en half NL
met ons!) gaan bidden en al de
volgende dag krijgen we ons
wonder: er is toestemming
om naar Tanzania te
viiegen!

Ondertussen begint Judah weer een
beetje bij te trekken. Hij is nog wel
super moe, maar iets minder geel,
begint weer een beetje te eten en
krijgt praatjes. In het MAF vliegtuig

mag hij de co-piloot zijn en ook zelf
een stukje vliegen. Hij vindt het
prachtig!
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Op zondagochtend 30 augustus landen

we in NL en rijden meteen door naar
het Maxima Centrum in Utrecht,
kinderoncologie. Daar worden we
bijzonder goed opgevangen. Op de
echo is er geen gezwel meer zichtbaar
en zijn bloed heeft geen tumor-
markers. Wij halen voorzichtig adem.
Verderop in de week wordt de
geplande MRI scan afgezegd, en de
oncoloog legt ons uit waarom: Judah

heeft met zekerheid geen tumor. Dank
U Vader! Wel worden er flink opgezette
lymfeklieren gezien en we gaan nog
een rondje bloed prikken. Twee dagen
later word ik gebeld door de oncoloog
(dat is altijd even spannend want
waarom belt die beste man mij
opeens???). De bloeduitslagen zijn
terug en Judah heeft hartstikke
Hepatitis A! Maar dat hadden we in
Mozambique toch al getest en
uitgesloten? En dat gezwel dan? Wat
ons betreft is er "gewoon” een wonder
gebeurd: Judah was ziek en daarna is
hij weer héél snel beter geworden. Op
28 oktober hebben we een laatste
controle echo in de agenda staan en
dan hopen we in november weer terug
te vliegen naar Mozambique.

En toen waren we dus
'ineens’ in NL! Tijd om bij te
komen van deze achtbaan aan emoties.
Wij zijn ontzettend dankbaar voor een
achterban die al zijn krachten vereend
heeft om ons in NL te krijgen en goed
te ontvangen. Ook dankbaar dat we
wel tijd met onze familie en vrienden
kunnen doorbrengen dit jaar. Genieten
van al het mooie dat NL te bieden
heeft. Genieten van de tijd in de kerken
waar Frank nu 'ineens' toch kan

spreken.

Building people, bringing LIFE



Wij hebben alles razendsnel
overgedragen aan ons team
in Lichinga. Allerlei documenten,
van te voren alvast ondertekend,
vinden één voor één hun weg naar
Migratie en Religieuze Zaken. Onze
NLse collega Leoni draait met een
mooi team van Mozambikaanse

stafleden de mini-DTS (Discipelschap
Training School) met 15 studenten,
Eugénia met team draait de kliniek;
geweldig dat dat allemaal doorgaat.

Mozambique zit in een
zware situatie. Het staat al jaren
in de top 10 van de armste landen ter
wereld en het enige wat er is, zijn de
zojuist ontdekte olie- en gasvelden in
onze buurprovincie Cabo Delgado.
Daar is sinds 2 jaar een terroristen
groep actief die zich presenteert als
Al Shabab en zich linken met de IS -
Islamic State. Nooit heeft iemand
omgezien naar de mensen van deze
provincie, maar nu hebben we een
explosieve mix van Islamitisch
gedachtegoed, grote werkloosheid,
honger, corruptie en dus de
aanwezigheid van gasvelden die
miljarden waard zijn. Dé perfecte
mogelijkheid voor terroristen om alles
en iedereen dwars te zitten. Sinds een
jaar worden dorpen aangevallen en
afgeslacht en zo zijn hele gebieden in

Rafaél "

K ™

handen van de terroristen. Zij rekru-
teren jonge mensen, ook uit onze
provincie. Wij hebben vorig jaar een
klein, maar moedig team uitgezonden
die in de hoofdstad van deze provincie
een nieuw basis begint. Zij zitten aan
de rand van het gebied waarin de
terroristen opereren en helpen een
aantal van de tienduizenden vluchte-
lingen die uit deze regio weg zijn
gekomen (ter vergelijking: ongeveer
10x zoveel als in Moria op Lesbos). In
dit alles is de voornamelijk Moslim
bevolking blij verrast om hulp te
ontvangen in de naam van Jezus. Met
de woorden van een oudere vrouw die
voedselhulp kreeg uit handen van
teamleiders Dinis en Balbina: 'onze
moslim broeders komen en bedreigen
onze levens, maar jullie geven ons
voedsel en bidden met ons: jullie
dienen een goede God!"

Iets nieuws waa . onsop richten, is
het helpen van Mozambikanen met
het opzetten van een
handeltje zodat zij meer
zelfvoorzienend worden. Dit
gaat veel verder dan een beetje geld
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uitlenen. Wij geven onderwijs over
financién en coachen persoonlijk. Eén
collega heeft met een team stenen uit
klei gemaakt en gebakken. Hij kan
bijna gaan verkopen en dan komt het
belangrijke moment van terugbetalen
en de winst weer slim inzetten. Een
andere collega koopt een lading
rietsuiker en gaat die beetje bij beetje
verkopen. Weer een andere collega
woont in een dorpje waar de
dichtstbijzijnde printer/ kopieer-
machine zo'n 25 km verderop staat en
is nu zelf de lokale copyshop. Hij is al
begonnen met terugbetalen: laatst
bracht hij 600 meticais (7,50 euro)
mee! Wij zijn heel nieuwsgierig naar
de vooruitgang van al deze projecten
en zo.... keert ons hart zich
langzaam maar zeker weer
richting Mozambique.
Dank dat jullie met ons mee -
bewegen.
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