december 2019:

met: een race naar documenten, onderwijs over
financién en goede berichten uit Mitaval!

Onze Mozambikaanse
overheid heeft net als Holle
Bolle Gijs een eindeloze
honger naar papier. De
bureaucratie is verschrikkelijk. Ik wil
niemand vervelen met alle
frustrerende details en het eindeloze
wachten, maar tegelijkertijd is het
helaas wel waar dat documenten
organiseren een héél groot deel van
onze tijd in beslag neemt. Dus alshog
een vrolijke alinea over papier:

* Begin november hebben we onze
verblijfsvergunningen weer kunnen
verlengen met een jaar (we komen al
lang in aanmerking voor de 5-jaars
verblijfsvergunning, maar de
bureaucratie verhinderd dat tot nu).
Het is altijd fijn als het weer klaar is!
*Voor ons team hebben we eindelijk
de documenten op orde voor het
uitzenden van een team naar Sanga
district op permanente basis.

* Eén van onze projecten dit jaar was
om onze collega's een duwtje in de
rug te geven bij het organiseren van
hun identiteitspapieren. Velen
maakten gebruik van deze hulp en zijn
bijzonder trots op hun paspoorten.
Precies op tijd ook, want sinds die tijd
is de prijs ver-drie-dubbeld.

* Een ndg groter project (ruim 2 jaar)

is de eindelijk getekende
samenwerkingsovereenkomst met
YWAM en de Provinciale afdeling van
Volksgezondheid. Dit document geeft
een gezonde basis voor het werk in de
kliniek in Itepela, Mecula en op ons
Trainingscentrum. Ondertussen draait
de printer overuren en stempel ik me
suf..... maar we gaan voruit!

Een jaarthema voor ons team was
'persoonlijke financién'. In een
wereld waarin alles en
iedereen gebrek heeft is
'geld' één van de meest
besproken onderdelen van
het leven. waar wij opgroeien met
een 'pennie-rekening' en wekelijks
zakgeld is dat hier niet het geval. Een
belangrijk deel van armoede is niet
alleen het gebrek aan geld, maar veel
meer het niet weten hoe met geld om
te gaan. Waar er duizend handige
boeken, cursussen en online apps zijn
voor mensen in de Westerse wereld, is
er niet één onderwijsmiddel bedacht
voor een gewoon Afrikaans gezin.
Steeds vaker krijgen wij de vraag om
hierover te onderwijzen. Dat doen wij
dan aarzelend omdat onze werelden
zo compleet verschillen op dit gebied.
Maar gelukkig heeft Gods Woord
principes die gelden voor alle volken
en stammen over de hele wereld dus

dat geeft de burger moed. 1k (Frank)
heb dit jaar een semester
onderwijs gegeven over
financién aan de bijbelschool
hier in Lichinga van een
bevriende zendingsorganisatie en dat
was een heerlijke uitdaging (ontwikkel
je eigen onderwijsmateriaal). Ik heb
genoten van de interactie met de 21

! studenten en zelf ook weer een hoop
" geleerd over Mozambique. In ons eigen

team helpen we lokale leden met zaken
als: bijhouden waar je je geld aan
uitgeeft, een budget maken en orde
brengen in je financiéle leven. We
willen dat ons team groeit in dit
belangrijke onderwerp van rentmees-
terschap want het heeft een effect op
vele andere gebieden van het leven.
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Nog nét voor het einde van
het jaar gebeurt er veel in
Mitava. De 13 kleutertjes hebben in
november hun 'diploma' gekregen en
de daken van een heel aantal ouderen
worden gerenoveerd.

Ook: na een hoop voorbereiding (zie
eerdere alinea over papier!) gaan we
ineens van start met niet één, maar
twee bouwprojecten! We hebben een
sponsor voor de bouw van ons eerste
echte klaslokaal in Mitava (het huidige
leslokaal is een verbouwde schuur).
Ook bouwen we een kantoor en
toiletgebouw. De fundamenten zijn al
bijna klaar!

Het tweede bouwproject is een

stafhuis voor Mitava. Op dit moment
woont daar geen vaste staf omdat het
huisje wat er staat te klein is voor
een gezin. Toen we als stichting
werden gezegend met een geweldig
grote gift, besloten we om dat in te
zetten voor de bouw van een stafhuis.
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Momenteel hebben we al 10.000 euro
beschikbaar: de helft! We hebben een
container gekocht waarin het
bouwmateriaal droog en veilig
opgeborgen kan worden. Met het
Mitava-team hebben we het huis
ontworpen, de vergunningen
aangevraagd en is er gestart met het
storten van het fundament. Wij zijn
op zoek naar mensen die
willen helpen om het
stafhuis in Mitava af te
krijgen. Zoals we bij andere
projecten ook hebben gezien: vele
handen maken licht werk, dus denk
niet dat jouw gift te klein is. Een gift
kun je overmaken op het nummer in
de colofon ovv 'bouw stafhuis Mitava'.
Mocht je meer info willen over Mitava
en de projecten die we daar doen en
de impact die het heeft op de
gemeenschap, laat het ons weten dan
vertellen we je graag meer.

Antoni?ﬁ): :Ih feam-
leider . in Mitava

Wij hebben een inspirerende regionale
YWAM (Youth With A Mission)
conferentie gehad in Malawi. Onze
regio bestaat uit Malawi, Angola,
Zambia, Zimbabwe en Mozambique en
in al deze landen is YWAM actief. We
gingen er met een grote groep lokale
collega's heen, kregen goed onderwijs
(en hebben vertaald!) en hebben
ervaringen uit kunnen wisselen. God
maakt Afrika klaar om een
zendend continent te zijn!

www.franksandra.nl

Wij zijn als gezin
terug van een
héérlijke vakantie
in Zuid-Afrika en
danken God voor
' derust en
ontspanning.
Vorige week
b o ~ zwaaiden we
D|n|s en Balblna uit: zij verhuizen naar
Pemba om daar een nieuwe basis te
starten. Een nieuwe periode vangt aan
en we gaah ze enorm missen.
We hebben bezoek van de voetbal DTS
uit NL! Daarnaast komen er allerlei
vrienden bij ons logeren en werken we
toe naar ons knalfeest op
Oudejaarsavond met het hele team.
Het ziet er naar uit dat het erg gezellig
wordt! Wij wensen jou ook
een gezegende kerst en een
knallend entree in het
nieuwe jaar toe.
Lleé Frank, S ndra
en Judah Obdam!






