juli 2018:

Het is weer die tijd van het jaar:
DTS seizoen is geopend!
Dit jaar niet bij ons op de basis maar

wel met onze medewerking. Vorig jaar
hadden we Tomas en Guida die ons
kwamen helpen staffen op onze DTS
(Discipleschap Training School) en dit
jaar leiden zij zelf deze school in
Quelimane (midden van het land).

Wij hebben hun visie voor een DTS in
Quelimane 'geadopteerd' en ik (Frank)
stapte met een echtpaar met hun 2-
jarige zoontje en Arkansas, de oudste
zoon van onze werker Tomé (als
studenten voor de school), de auto in
om ze met raad, daad, materiaal,
gebed en financién bij te staan.

Met de nieuwe auto manouvreren we
zonder brokken over de onmogelijk
slechte wegen van Niassa. Als we onze
provincie eenmaal uit zijn, gaat de reis
een stuk sneller en lukt het om vroeg
in de avond al aan te komen op de
basis. De volgende dag is de opening
van de school met 7 staf en 18
studenten. Ik heb vervolgens het
voorrecht om de eerste week met al
deze gasten door te brengen en Gods
Woord te openen om te ontdekken dat
God de Vader zoveel van hen houdt!

Rafael

Gemeenschap Almere

over DTS in Quelimane, kliniek in Mitava, wakker worden
in een nachtmerrie en.... verlof in NL!

Met persoonlijke bijdragen, een gift
van het Lichinga team en fondsen uit
Nederland konden we dit DTS- team
een prachtige ondersteuning geven.
Met tranen in hun ogen ontvingen ze
alle zegen.

De kliniek is in het begin
van dit jaar verhuisd vén ons
huis naar het trainingscentrum. Ook al
is dit werk een zegen; het was ook wel
behoorlijk stressvol om 2 dagen per
week van 's morgens vroeg tot als het
donker wordt moeders met
(regelmatig) huilende kinderen op
onze veranda te hebben. Op dit
moment is de kliniek alleen maar 1
dagdeel per week open terwijl we
bidden voor meer collega's. De
mensen weten ons goed te vinden en
we hebben een hele goede naam in
vele wijken van Lichinga, maar ook

ver daarbuiten. Patienten vragen ons
ook naar han dorp te komen!

Wij wilden we in ieder geval een
kleine start geven aan het
werk in Mitava. In dit dorp
hebben we al een werk onder de
ouderen, een kleuterschool en een
huiskerk. Maar de kindersterfte is daar
zo schrikbarend hoog, dat we ook
graag een medisch werk wilden
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beginnen. Eugénia heeft de bloed=
waarden van alle kinderen van de
kleuterschool getest en een kwart had
bloedarmoede! Deze kinderen zitten nu
in ons voedsel-programmma. We geven
de moeders bonen en pinda's die zij
door de mais malen (verrijkte pap) plus
ijzertabletten en extra vitaminen. We
hopen de gezondheid van nog veel
meer kinderen een duwtje in de rug te
geven in de toekomst.



Als inwoner van Afrika word je af en
toe opgeschrikt door heftige verhalen
van bendes die huizen overvallen,
mensen mishandelen en spullen
plunderen. Nu is dit geen schering en
inslag maar tegelijkertijd is het één
van de nachtmerrie-scenarios waar je
soms aan moet denken. Zaterdag 30
juni hadden wij onverwacht vrienden
met 6 kinderen in ons huis en juist in
die nacht, terwijl we lekker lagen te
slapen, werden wij wakker in
onze eigen nachtmerrie.

Een bende van 8 personen gewapend
met grote kapmessen en bijlen
overmeesterde onze guard en
begonnen met enorm veel geweld hun
aanval op ons huis. Het ijzeren
traliehek was niet bestand tegen dit
aanhoudend geweld en ook de gewone
deur kon ze niet tegenhouden. Binnen
een paar minuten stonden er vier
overvallers in onze woonkamer die

geld eisten. Wij hadden echter ook
niet stilgezeten. Afgezien van onze
longen uit ons lijf te schreeuwen om
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de buren te waarschuwen en onze
kinderen weg te houden (ze waren
allemaal wakker geworden en hebben
alles meegemaakt) lukte het net op
tijd om ons paintball geweer
schietklaar te krijgen. Sandra gaf het
geweer snel aan onze visite die er wel
raad mee wist en in een paar secon-
den, na het lossen van slechts één
schot was onze woonkamer weer leeg.

Onze buren waren wakker geworden,
kwamen snel aanlopen en hebben de
guard los gemaakt. Ik (Frank) heb
gewapende agenten opgehaald van
het politiebureau. Toen de rust
enigszins was teruggekeerd hebben
we al het glas opgeveegd en
geprobeerd de deur met een tijdelijke
oplossing wat dichter te maken. De
rest van de nacht hebben we thee
gedronken en geprobeerd dit verse
trauma een beetje te verwerken.
Afgezien van de guard, is er niemand
ook maar aangeraakt. Wij zijn heel
dankbaar dat onze vertragings-
technieken zoals hek, honden, guard,
veiligheidshek en stevige deur ons in
staat hebben gesteld om net op tijd te
zijn met ons wapen en ze te verjagen.
Prijs de Heer voor bescherming in dit
alles. Tegelijkertijd bidden we voor
een goede traumaverwerking en
vooral dat onze kinderen niet met
angst blijven lopen.

Dan tijd voor vrolijker nieuws: op 25
juli landen we op Schiphol
om drie maanden te genieten van al
jullie mooie gezichten (en bitterballen
natuurlijk). Tijdens onze spreek-
beurten en presentaties (zie agenda
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LIFE
voor wat we tot nu toe bedacht
hebben) hopen we veel van jullie te
mogen ontmoeten. Er wordt hard
gewerkt aan een prachtig huisje in
Andijk aan de Hoekweg waar we
mogen verblijven en we zien er
ENORM naar uit gewoon weer even bij
jullie te zijn. We hopen op een mooie
tijd van herstel, ontmoeting, dienen,
genieten, familie en vrienden.

Liefs Frank & Sandra
ah Obdarn!

Colofon

Frank, Sandra en Judah Obdam
Jovens com uma Missao
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Frank: 00258-865232532
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God leren rennen begint wel ergens,

rmaar eindigt nooit...





