apri| 2018: over leiderschap, Malawi, Rosa en school in 3 talen!

Allaaaaaaaah Akbar.... Wij zijn nu in Blantyre,
gevolgd door klagelijk, zangerig Malawi, voor de Leadership
uitgesproken Arabische woorden. Het ~Development Course (LDC).
klinkt als een gebed zonder hoop. Ik
(Sandra) word er niet vrolijk van, toch
klinkt het 5x per dag duidelijk in mijn
woonkamer of word ik er zelfs wakker
van. Lang probeerde ik het te
negeren, maar op de een of andere
manier lukt mij dat nu niet en word ik
onrustig van deze woorden in een voor
mij onbekende taal. Ook de Dit is de cursus die we zelf twee jaar
Mozambikanen kennen de Arabische geleden in Schotland hebben gedaan
taal niet. Toch is dat de taal waarin zij en waar we zeer enthousiast over zijn
tot hun god moeten bidden. Spreekt omdat het voor onszelf echt een

Allah - hun god - hun taal niet??? verademing was. Nu draai ik (Frank)

mee als staf én vertaler voor de
Portugees sprekenden. Het
programma zit behoorlijk vol, maar als
je ziet hoe een nieuwe
generatie jonge afrikanen
opstaat in leiderschap, is dat
alle moeite meer dan waard.

Onze God spreekt hun taal In de LDC leren we over verschillende
weél. En als nu de oproep tot gebed soorten persoonlijkheden en hoe we
van de moslims klinkt, begin ik die het beste samen kunnen laten

spontaan een loflied voor mijn God te  werken. We ontdekken als leiders wie
zingen en bid ik voor mijn buren: dat we zijn en hoe we zelf het beste

zij ook de God van hoop leren kennen, functioneren. We denken na over

de God die hun taal wél spreekt.

in welke fase van ons leven we zijn en
helpen elkaar door mentor-gesprekken
en gebedsgroepjes. Met 26 leerlingen en
9 staf (die ook nog zelf aan het leren
zijn) is het een feest van herkenning,
aanmoediging en overwinningen vieren.
Met z'n allen hebben we zo'n diep
verlangen om Afrika ten goede te zien
veranderen!
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Ondertussen verzorgen
Sandra en Rosa het
educatieve programma

voor Ben (8) en Beth (6) die Engels
spreken, voor Danilton (8), J6natas (6)
en Denice (3) die Portugees spreken en
de wel bekende Judah (7) die beide
talen spreekt maar voor een groot
gedeelte les krijgt in het Nederlands.
Hiermee scholen zij niet alleen de
volgende generatie, maar zetten zij ook
de ouders vrij om met volle aandacht de
LDC te volgen.

(-? www.franksandra.nl

Rafael
IIWI



Wij geni:aten al 3 maanden van de
aanwezigheid van Rosa de Boer
(17) in ons huis. Zij komt uit onze
thuisgemeente Rafael Almere en was 7
jaar toen wij naar Mozambique
gingen. Toen al zei zij: 'als ik later
groot ben, wil ik bij hen op
bezoek!'
over vastberadenheid gesproken... !
Rosa gaat in mei terug naar NL om de
leraren-opleiding (PABO) te volgen.
Hier heeft ze een kijk-stage gedaan op
onze YWAM basisschool in de stad; we

. En nu is zij dus bij ons:

hebben haar meegenomen naar
Itepela, naar onze kleuter- tot 2e klas
in de bush; ze helpt met het home-
schoolen van Judah (of neemt het
gewoon een dagje over als wij
vergaderingen hebben) en nu in
Malawi draait ze samen Sandra dus

het internationale klasje.

Om Rosa weg te brengen kwam haar
vader, Mark de Boer ook gezellig
mee. Naast vader van Rosa is Mark
ook bestuurslid van onze stichting (en
heeft hij met Rosa veel mooie foto's
van deze nieuwsbrief geschoten en in

zijn dagelijks leven doet hij zelfs nég
meer... smile!). Dit was een geweldige
mogelijkheid voor ons om hem veel te
laten zien. Ook heeft hij les gegeven
aan ons team. Heerlijk om 's avonds
gezellig een spelletje te spelen en
daarna door te bomen over hoe we
het werk beter kunnen structuren en

verder ontwikkelen.

Dinis en Balbina Castelo zijn
alweer tien jaar basisleiders
in YWAM Lichinga. Hun goede
leiderschap is niet onopgemerkt

gebleven en nu gaan ze het nationale
leiderschap op zich nemen. Hiermee
leggen zij hun lokale leiderschap neer
en moeten we kijken welke nieuwe
leiders we naar voren kunnen
schuiven. Het is een proces van over-
dracht van taken en verantwoordelijk-
heden waarin wijzelf ook nauw
betrokken zijn. Wij hebben zeker Gods
leiding nodig hebben om alle
verschillende rollen opnieuw invulling
te geven. Het is ook een beetje
afscheid nemen van een periode en
uitzien naar wat God van ons vraagt
voor de toekomst.

Een mooie vrucht vanuit onze laatste
DTS (Discipelschaps Training School),
is dat er nu voor het eerst een
DTS gaat draaien in
Quelimane (middenin Mozambique
aan de kust). In Lichinga is er dit jaar

geen DTS, daarom zijn we extra blij
(en een beetje trots) dat training
evengoed door gaat in dit land. In de
week van 11 juni ben ik (Frank) de
eerste spreker op deze DTS, over het
vaderhart van God. wij hopen
dat deze DTS nieuwe stafleden gaat
opleveren voor de basis in Quelimane,
want ook zij gaan door veranderingen
binnen het leiderschap heen en
hebben vers bloed nodig om weer te
groeien. Wij zien er naar uit ze een
positieve duw in de rug te geven.

En na al deze dingen gaan onze
gedachten uit naar Nederland! Eind
juli stappen we in het vliegtuig om tijd
met jullie door te brengen. Wij zullen
voor 3 maanden op verlof
komen: op een mooie zomer in

Nederland!
Liefs Frank & Sandra
en Judah Obdarn!
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klein bent orn verschil uit te maken,

neb je nog nooit een nacnt met een rmug doorgenracht,





