juli 2014:

Wij zitten volop in de DTS:
de Discipelschaps Trainings School.

Het is lekker intensief en de tijd vliegt.

We leren in het klaslokaal en juist ook
tijdens de dagelijkse bezigheiden hoe
een volgeling van Jezus te zijn. Jezus
leefde samen met zijn leerlingen en
het leek ons goed dat voorbeeld te
volgen dus daarom zijn wij verhuisd
naar het trainingscentrum. We wonen
nu in een 2 kamer-appartementje
midden tussen de leerlingen. Dat is
best pittig (ik mis mijn warme douche
enorm!) maar we functioneren beter
nu we overal dicht op zitten.
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Er zijn 21 studenten
(4 echtparen en de rest singles) en 12
stafleden. Inclusief kids (waarvan de
jongste 5 weken en de oudste 9) een
groep van 56 man. Het is een open
ploeg met een gebroken achtergrond.
Sommigen zijn opgegroeid in een
internaat, anderen zijn net gescheiden
of achtergelaten met een kind na een
relatie en velen zijn verstoten door
één of beide ouders. Toch is de toon
van de school lekker vrolijk. Het is
een feest om te ontdekken
dat God voor je is en niet
tegen je. We hebben 5 lesweken

gehad en we zien hoe de leerlingen
hun levenspatronen veranderen. Ik
(Frank) heb les gegeven over het
Vaderhart van God; het was een
emotionele week. Driekwart van de
studenten heeft geen (normale) relatie
met zijn vader maar als zij ontdekken
wat eigenlijk Gods bedoeling is dan
makt dat veel los.
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aanleiding van de lesweek gaan

nadenken over zijn eigen rol als vader.
In het weekend heeft hij al zijn 9
kinderen bij elkaar geroepen. Eerst
legde hij ze uit wat hij allemaal heeft
geleerd en vervolgens heeft hij de
fouten die hij als vader heeft gemaakt
bij name genoemd en zijn
kinderen één voor één om
vergeving gevraagd. Deze
actie raakte hen enorm en nadat zijn
kinderen hun vader vergeving hadden
gegeven, begonnen zij op hun beurt
hun fouten te vertellen en hun vader
om vergeving te vragen. Bij de
kinderen onderling bleek er ook het
€én en ander scheef te zitten en ook
dat werd besproken en vergeven.
Deze hele familie krijgt een nieuwe
start door de moedige actie van deze
vader.

kijk eens op:

Cy

lichinga2014.blogspot.com

over bloedarmoede, een kliniekje, een super geslaagde
actie voedselhulp, en volop DTS met moedige studenten!

Nu we op het trainingscentrum wonen,
hebben we 1 van de kamers daar
ingericht als kleine kliniek. De
onderzoeksbank die altijd in Judah zijn
slaapkamer stond hebben we er ook
naartoe verhuisd. We hebben een heel
aantal vrouwen en kinderen van de
DTS getest op bloedarmoede. Van de
7 vrouwen hebben er 5 bloedarmoede
en van de 6 geteste kinderen hebben
er 4 bloedarmoede, waarvan 1 kind
ernstig. Dus bijna het halve
trainingscentrum is aan de
staaltabletten! Regelmatig
komen er ook kinderen en moeders uit
de wijken om ons heen en velen
hebben bloedarmoede. Wat is het
goed dat we het nu in ieder geval
kunnen opsporen en behandelen! Ik
geloof echt dat we op deze manier
verschil kunnen maken: door betere
zorg hopen we de verschrikkelijk hoge
(kinder)sterfte terug te dringen; te
beginnen in onze wijk!

Rafaél

Gemeenschap Almere



Tomé en Isabel komen op bezoek. Zij
wonen achter het trainingscentrum en
hebben vorig jaar de DTS gedaan.
Isabel is net terug van een bezoek aan
haar familie in Mandimba, waar een
zus van haar is overleden. Alweer een
sterfgeval in haar familie en ook Tomé
heeft heel recent zussen verloren. Al
met al hebben ze nu totaal
18 (!) wezen in hun directe
familie. Kun je het je voorstellen?
En dat allemaal binnen een paar
maanden. Beide families kijken Tomé
en Isabel aan: kunnen zij niet voor
deze wezen zorgen? Vanuit hun hart
zouden ze het liefst “ja” zeggen, maar
het is al moeilijk om voor hun eigen 6
kinderen te zorgen. Toch gaat Tomé
stenen maken en heeft hij een plan
om zijn huis uit te breiden om in ieder
geval een paar kinderen op te kunnen
nemen.

Samen gaan we op bezoek naar 3 van

de weesjes die een buurt verderop
wonen. Oma zorgt voor deze 3
jongens, maar zij heeft ook niet veel
te makken. Gelukkig hebben
we geld van de voedselactie
en kunnen we hen in ieder geval
helpen met voedsel voor ruim een
week: bonen, pinda's, eieren, verse
groenten en fruit: vreugde in huis!
Een paar weken later komt oma terug
met 1 van de kinderen. Hij heeft een

wondje op zijn teen en dat is zo
ontstoken geraakt dat nu zijn hele

been opgezwollen en pijnlijk is. Tk
maak de wond schoon, geef pijnstillers
en we gaan naar de stad om
antibiotica te kopen. Ik geef oma
instructies om de wond schoon te
houden en hoe de medicijnen te
geven. De volgende dag gaat het al
een stuk beter met hem en ik prijs
oma om hoe goed zij voor hem zorgt.
Eén voor één kunnen we mensen
helpen en dat allemaal dank zij
jullie enthousiaste

~ bijdragen! De voedselactie heeft in

totaal 860 euro opgehaald, dus wij
gaan nog even door met helpen!

Wij hebben een maand lang genoten
van bezoek van Paul en Els Laman.
Heerlijk om ons leven te delen met
onze vrienden. De aankomst was een
feest: wij zagen onze vrienden weer
na twee jaar én ze brachten ook nog
eens koffers vol met 'goodies' mee. En
zo konden we bijvoorbeeld ineens
weer ontbijten met Hollandse kaas en
hagelslag. Uiteraard hebben we het
stel ook flink laten werken en is er een
prachtige hoekbank van steigerhout
met bijbehorende kussens gemaakt
achter op ons houten dek. De tijd
vloog voorbij terwijl we ze meenamen
naar onze meetings, de hutjes van

Laat je liefde zijn als motregen:

kleine druppeltjes die de rivier doen overstromen.

onze collega's of gewoon naar de stad
om boodschappen te doen. Voor
ons is het geweldig dat er
mensen in Nederland zijn
die weten hoe onze
dagelijkse realiteit er uit
ziet (voor diegenen die niet zo goed
zijn in tussen de regels lezen: dit is
inderdaad een uitnodiging aan jullie
allen om deze kant op te komen!). We
hebben onze tijd samen afgesloten
met een 2-daagse safari. Paul heeft
hun bezoek goed beschreven en
geillustreerd in een weblog, kijk eens
op: lichinga2014.blogspot.com
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