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over actie voedselhulp, modderwegen, financiéle audit,
onbereikte dorpen, de komende DTS en baby Isa!

Wij zijn aan het einde van
het regenseizoen aanbeland
en dat is duidelijk
merkbaar. De wegen zijn
van blubber en er komen weinig
vrachtwagens door (ook de trein komt
al zeker 2 jaar niet, de rails is
overwoekerd met gras). Daardoor is er
minder aanbod in de winkeltjes en
schieten de prijzen omhoog. Er is geen
boter of melk te vinden en toen ik
chocola kocht, merkte ik thuis pas dat
dat eerst gesmolten is geweest,
hmmm. Maar het is hier wel prachtig
groen en lekker warm.

Veel Mozambikanen hebben een akker

waar ze mais en bonen verbouwen.
Binnenkort kunnen ze eerst de mais
oogsten en is er weer genoeg van het
geliefde nsima: dikke rijstpap die je in
je hand tot een bolletje maakt en door
je bonen of een tomatensaus haalt.
Maar op dit moment hebben
veel mensen geen geld om
ook maar een tomaat te
kopen, dus eten ze 2 keer per dag
of soms maar 1 keer en vaak is de
maaltijd nsima gedipt in wat zout
water. Als je een sterke vent bent
houd je het best wel een tijd vol op

@ www.franksandra.nl

zo'n karig dieet, maar vooral de
vrouwen en kinderen lijden. Als ze
ziek worden hebben ze geen enkele
weerstand in hun lichaam en zo kan
een verkoudheid een longontsteking
worden en zelfs fataal zijn, zo ook

eenvoudige diarree of Qqal ria

Déaro zétten wij eén voedselhulp
actie op touw. Voor 25 euro per
maand kun je een groot
gezin een week lang van
voedsel voorzien. wij kopen
bonen, eieren, pinda's, groente, fruit
enz. op de markt en brengen het
persoonlijk naar het gezin in nood toe.
Wil jij ook helpen? Laat het ons weten
en/ of maak geld over op
rekeningnummer NLO5 INGB 0004
1080 74 o.v.v. voedselhulp. Zie voor
meer info ook onze website.

is het opbouwen van het
trainingscentrum. Training is een
strategische manier om

Eén van de dingen die ons hart heeft

mensenlevens te
veranderen. De Discipelschaps
Training School is daar een fantastisch
voorbeeld van; het heeft impact op
hele gezinnen die vervolgens een
verschil gaan uitmaken in de dorpen
waar ze vandaan komen.

Al 5 jaar hebben we als Jeugd met een

| Opdracht een sponsor die gebouwen

voor ons financieert. Het 'enige' dat
wij moeten doen is bouwen en
een uiterst zorgvuldige

#} administratie bijhouden. Eens

per jaar krijgen we een financiéle
audit van iemand die ons tegelijkertijd
bemoedigd en raad geeft. Zijn
bezoeken zijn uitermate stressvol voor
mij (Frank) maar gelukkig ook
leerzaam. We kunnen weer opgelucht
adem halen: alles is in orde bevonden
en daarmee gaan de deuren open voor
2 stafhuizen op het centrum en een
overdekt sportterrein op onze
basisschool. Een geweldige zegen en
verantwoordelijkheid over duizenden
dollars waarvan elk bonnetje verant-
woord moet worden. En dat is nog niet
zo makkelijk in een wereld waar veel
verkopers en werkers niet of amper
kunnen schrijven!

Rafael

Gemeenschap Almere



Wij zijn het enige werk van Jeugd m/e
Opdracht in het noorden van
Mozambique (7x groter dan NL). Het
is tijd voor uitbreiding, want er zijn
nog vele onbereikte dorpen
onder de Yao- en Makua bevolking
(moslim- animisten). Victor en Lori,
onze collega's met hun 4 kinderen,
willen een nieuw werk opzetten in de
provincie Nampula. Zij hebben contact
met twee organisaties die hun werk en
terreinen over willen dragen en die
wilden we bezoeken. Dus we hebben
het leiderschapsteam in twee auto's
gezet en zijn op pad gegaan.

Om het spannend te maken doen we
dit in de ergste periode van het
regenseizoen en er is geen enkele
geasfalteerde weg in onze prachtige
uitgestrekte provincie. We hebben vele
modderwegen met kuilen in de 2
dagen durende reis gezien, de
gemiddelde snelheid lag rond de 30
km/ uur. Het was een reis met vele
avonturen zullen we maar zeggen en
ik (Frank) heb nog 2 weken in Cuamba
vertoefd om de auto weer rijdende te
krijgen. Sandra en Judah gingen 10
dagen eerder al naar huis, in een
volgepropte minibus en zij deden 11
uur over 300km.

De nacht voordat we deze grote trip
maakten, heb ik (Sandra) mijn
buurvrouw Rosa geholpen bij
de bevalling van haar derde
kindje. Op de veranda voor ons huis

bilding people, bringing LIFE

braken haar vliezen en ik heb haar
snel naar de gezondheidspost
gebracht waar ik nog sneller getuige
was van de geboorte van haar zoon.
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Omdat het daar heel druk was, heb ik
haar meteen weer naar huis gebracht
en bleef ik een oogje in het zeil
houden. Teruggekomen van onze reis
naar Nampula, bleek Rosa alweer
lopend naar haar akker te zijn gegaan
om bonen te zaaien. Pas toen ze terug
kwam hoorde ik de naam van de
baby: Isa! Dat is Chi-Yao voor
Jezus! We hadden anganga, de oma
van het dorp een luister-radio gegeven
met het nieuwe testament en we
weten dat er goed naar geluisterd
wordt; zelfs de baby is naar de
Hoofdpersoon vernoemd. We bidden
dat het hele dorp de hemelse Isa
steeds beter zal leren kennen.

Dit jaar gaan wij de DTS leiden (start
mei) en dat is voor ons misschien wel
de grootste uitdaging tot nu toe. De
aanmeldingsformulieren gaan de deur
uit en velen zijn geinteresseerd.

Life is not about waiting for the storm to pass,
it's about dancing in the rain!

Frank werkt hard om leraren uit
verschillende landen uit te nodigen,
het stafteam bij elkaar te brengen en
contact te maken met de a.s.
leerlingen. Dat is een proces van tig
telefoontjes, ontmoetingen en
bemoedigingen want iemand moet
voor een half jaar zijn leven
toewijden; baan opzeggen,
verhuizen en misschien het moeilijkste
- financién vinden om dit alles te
betalen. Het gaat een prachtig
avontuur worden en we houden jullie
op de hoogte. Ook ons leven gaat voor
een half jaar op de kop!

Liefs van Frank, Sandra
en Judanh Obdam!
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