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Groeten uit Lichinga,
Mozambique, waar de
Discipelschaps Training
School (DTS) in volle gang
is! Op ons trainingscentrum zijn 29
studenten (waarvan 10 families), 13
stafleden en 39 kinderen; een lekkere
drukte en dat is precies waar het
centrum voor bedoeld is.

Het is het mooiste en tegelijk het
zwaarste van wat we hier doen;
discipelen maken doe je namelijk niet
vanaf een afstand of part-time. Er is
maar één manier en dat is honderd
procent ervoor gaan. Sandra doet alle
administratie en boodschappen en
organiseert de keuken en als je
bedenkt dat we dagelijks zo'n 80
monden te voeden hebben, is dat een
flinke klus. Ik (Frank) ben co-leider
van de DTS en dus breng ik veel tijd
door met de studenten. 's Morgens
een vast programma met lofprijs of
voorbede en dan twee blokken van
anderhalf uur les. Na het middageten
coordineer ik het praktisch werk en
daarna hebben we vaak nog dingen
voor te bereiden, te vergaderen of
maken we tijd voor mentorgesprekken
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met onze studenten. Voor de
afwisseling hebben we af en toe een
voetbal partijtje, een film avond of een
spelletjesmiddag voor de gezinnen.

Wij zijn zelf regelmatig
gevloerd, maar het gaat erg
goed. Veel studenten komen vers uit
de islam en begrijpen nu wie Jezus is
en hebben een keuze voor Hem
gemaakt. We zien studenten per dag
veranderen in hun gedrag; mannen
gaan hun vrouwen helpen, mensen
leren conflicten op te lossen en
vergeving te vragen aan elkaar. Vorige
week was een knaller van een week.
Vele zonden werden beleden in de
klas. Vaak gaat het dan over afgoderij
en voorouderverering, maar net zoveel
bekentenissen van overspel. Het was
kwetsbaar om de mannen te horen
bekennen en vervolgens vergeving te
horen vragen aan hun vrouwen en de
vrouwen op hun beurt hun pijn en hun
vergeving te horen uitspreken.

in het klaslokaal

over discipelen, bouwen op het centrum, bezoek van
pai en mai, een houtskachel en een kroning!

De kinderen hebben een
eigen programma. Ze leren
letters en cijfers (geen van de
kinderen kan lezen of schrijven terwijl
de oudsten al 12 zijn) op een
creatieve manier en horen verhalen uit
de bijbel. Een mini- DTS!
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We hebben nu ook
elektriciteit op het
centrum! De lijnen zijn vanaf ons
huis doorgetrokken en sinds 1 week
functioneert alles. Het is zoooooo
makkelijk om gewoon even op een
knopje te drukken om licht te hebben.

SSangly

klaslokaal op achtergrond
Er gebeurt sowieso veel op het

centrum: we zijn een familieblok met
4 appartementen aan het bouwen en
een toiletgebouw. Bij de afwerking
vind ik (Sandra) het pas echt leuk
worden: verfje uitzoeken, tegels
kopen enz. Je ziet mij nu soms in
werkkleren op het centrum om wat te
verfen in een verloren uurtje.

Rafael

Gemeenschap Almere



building people, bringing LIFE

Ben jij iemand die graag
zijn handen uit zijn mouwen
steekt en dat zelfs een uitdaging
vindt in een andere cultuur (met een
lekker temperatuurtje!), mail dan
eens: we zitten echt om mensen te
springen; er is van alles te doen!

In mei hebben we genoten
van een maandlang bezoek
van pa en ma Walstra. wat
heerlijk om onze ouders een tijdlang
bij ons te hebben en ons leven te
mogen delen.

We hebben ze opgehaald in Malawi en
daar hebben we gelijk inkopen
gedaan; Malawi is voor ons de
dichstbijzijnde plek met echte winkels
en het is genieten om met een heus
winkelwagentje door een grote winkel
te kunnen racen.

Daarna door naar huis waar pa de
oudhollandse kachel (die we in de
container hadden), heeft geinstalleerd.
Op de derde dag na aankomst zat
alles al op zijn plek en genoten we van
een heerlijk kolenvuurtje. Pa is dan
wel gepensioneerd, maar stilzitten is
nog steeds geen hobby, haha! We
hebben daarna verder geklust op het
centrum; altijd genoeg te doen.

Het is super om Judah te
zien genieten van opa en
oma en omgekeerd. Ook leer je nog
eens nieuwe dingen: nooit geweten
dat ma een verborgen voetbaltalent

was, alleen een enthousiaste kleinzoon

krijgt zijn oma zover. Voor meer
verhalen en foto's verwijzen we jullie
graag door naar Middenweg 77 in
Andijk. Elk vliegtuig wat overvliegt
wordt nu door Judah enthousiast
begroet met: 'vliegtuig van opa en
omal'.

Het is alweer een paar
maanden geleden dat
Nederland een koning heeft
gekregen, maar met dat soort
gebeurtenissen missen we ons
kikkerlandje echt wel. We besloten om
hier ook een "kroningsfeest" te
houden. Dus met iedereen in het
oranje hebben we de kroning via
internet gezien en een gezellige avond
gehad. We misten wel de bitterballen
en verse haring, maar toch een zeer
geslaagd evenement in huize Obdam,
met een warme kachel!
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