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Het is bijna zover: jaren hebben we toegewerkt
naar dit moment en nu zijn we de dagen aan het
aftellen. Het lijkt wel een droom; 30 september
vliegen we naar Mozambique; dit keer niet om
even op bezoek te komen, maar om er te blijven
wonen!

Wij hebben van maart t/m augustus een
Discipelschaps Trainings School (DTS) gevolgd
met als thema....'We want to be the
dreamers of Your dreams!' God heeft ons
deze droom gegeven en nu is het de tijd om
deze droom werkelijkheid te laten worden!

DTS

De lesfase was op Heidebeek, in Heerde. Het is
super om onder leiding van zeer goede sprekers
de bijbel tot leven te zien komen in ons eigen
leven. Een aanrader voor iedereen! Daarna zijn
we met een team van 11 volwasssenen en 6
kinderen 9 weken naar Brazilié geweest. Wat
hebben we daar gedaan? Straatevangelisatie,
vuilprikken in de wijk, veel kinderprogramma's,
veel gevoetbald, gebedswandelen, preken,
zingen en muziek maken, mensen letterlijk uit
sloppenwijken halen en ze helpen een nieuwe
start te maken in een nieuw huis. Ondertussen
hebben we genoten van de mensen en het land.
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Eén van de mooiste momenten van Brazilié was
de dag dat we naar de jeugdgevangenis gingen.
Daar zitten zo'n 70 jonge gasten die eruit zien
als gewone tieners, maar die onder invioed van
drugs en alcohol de meest vreselijke dingen
hebben uitgehaald. Pas het laatste half uur van
de middag mochten wij muziek maken. Op het
moment dat ik het lied 'Open the eyes of my

heart” inzette kwam Gods aanwezigheid de
zaal in. De jongens gingen spontaan staan
en staken hun handen in de lucht om God
te prijzen. De gangen voor en achter ons
zaten vol met jongens in cellen die ook hun
handen door de tralies heen in de lucht
staken. De bewakers die de hele tijd liepen
te suffen werden wakker, begonnen mee te
doen en te filmen met hun mobieltjes: ze
hadden door dat er iets bijzonders aan de
hand was. God was gekomen en raakte
deze mensen aan; geweldig!
Het mooie is dat dit soort dingen niet
ophouden terug in Nederland. God is en
blijft dezelfde; over ter wereld.

Agenda
20/9- 14:00-16:00 open middag Andijk
(Middenweg 77- bij Sandra’s ouders)
21/9- uitzenddienst Almere, start 12:30
*s Hertogenboschplein 1
iedereen is van harte welkom op beide dagen!!!
30/9- vertrek naar Lichinga
(wij logeren 3 dagen bij fam. van der Meer)
4/10- vertrek naar Lichinga
13-17/10- conferentie Ywam Mozambique
oktober- les geven op school of leadership
oktober- portugees, portugees, portugees
half december- verhuizen naar ons nieuwe huurhuis

Wat gaan we in Mozambique doen?
Wij gaan uren portugees studeren om deze
mooie taal zo snel mogelijk vloeiend te
spreken. Een absolute must voor lange-
termijnwerkers zoals wij. Daarnaast gaan
we het team bijstaan in wat er al is:
lesgeven op de DTS en andere scholen,
uitreiken naar ouderen, kantoorwerkzaam-
heden, voorgangers bemoedigen.

Gelukkig kennen we het team door de 4x
dat we hen bezocht hebben. Als klap op de
vuurpijl gaan we ons eigen huis bouwen.
Sandra is gevraagd de 'Primary Health Care
School' mede op te starten. Onderwijs over
gezondheid kan hier letterlijk honderden
levens redden. Haar droom is het bouwen
van een opleidingskliniek, waar vrouwen
kunnen komen voor goede zorg en
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voorlichting, en waar tegelijkertijd
Mozambikanen opgeleid worden om deze
goede zorg te geven. Eerst met de nadruk op
de zwangerschap zelf, maar later ook een
plaats waar zij kunnen bevallen.

Frank gaat voorgangers en predikanten trainen
om een gezonde kerk te leiden. Een later doel
is het helpen van Mozambikanen om hun eigen
bedrijfjes op te zetten, waardoor zij zelf voor
hun gezin kunnen zorgen en geld in hun eigen
omgeving kunnen investeren.

gezocht: thuismedewerkers

Veel mensen vragen hoe wij dit financieel gaan
doen of denken dat we in Mozambique een
baan gaan zoeken. Maar een inkomen daar ligt
rond de 40 dollar per maand (en je mag blij
zijn als je dat krijgt!); dat is veel te weinig
(ook voor hen!). Bovendien zouden we weinig
tijd over houden om datgene te gaan doen
waarom wij daar juist naar toe gaan. Dus net
als al onze andere teamleden gaan wij leven
van giften. Onze thuisgemeente, Rafael
Almere, steunt ons voor een groot deel, ook
anderen ondersteunen ons al en door beiden
zijn we ontzettend bemoedigd. Toch hebben
we nog steeds familie, vrienden en andere
enthousiastelingen nodig die ons maandelijks
willen ondersteunen om ons budget rond te
krijgen (en ook eens terug te komen!). Zo help
jij direct mee met Leven brengen in
Mozambique. Is dat iets voor jou? In de
colofon vind je ons rekeningnummer. Wij
hopen veel "thuismedewerkers in ons team te
krijgen!

Naast maandelijkse ondersteuners, hebben we
projectondersteuners nodig. Op dit moment is
het project: het versturen van een container
met onze huisraad, gereedschappen, gitaren,
verloskundige hulpmiddelen en speelgoed (wat
door verschillende mensen gedoneerd is- reuze
bedankt daarvoor!!). Het versturen van deze
container kost 6000 euro.

Building people, bringing LIFE!

‘Building people’
wij willen wie we zijn en wat we zelf hebben
ontvangen, delen met de Mozambikanen om
hen op te bouwen in kennis, vaardigheden,
identiteit en passie.

‘Bringing LIFE!"
staat niet alleen voor
alle baby s die in de
kliniek ter wereld
mogen komen, maar
ook voor het goede
nieuws van Jezus
Christus: de weg, de
waarheid en het
LEVEN!

We hebben een huis!

Teamleden van ons in Lichinga moeten
wegens visumperikelen 1,5 jaar terug naar
Amerika en zochten betrouwbare huurders
voor hun huis (zie foto linksboven). Is dat
even toevallig: wij zochten naar een knus huis
met een betrouwbare huurbaas. Geregeld!
Voor een goede huurprijs zitten we in een
prima huis met zelfstandige watervoorziening,
elektriciteit en misschien zelfs(een trage)
internetverbinding. Half december gaan wij
erin trekken. Tot die tijd zullen we een beetje
zwerven tussen de boerderij van Jan &
Bonnie, de basis, Orlando & Lisa en de
conferentie in Beira.
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